
 

Zomeravond bridge    

De zomeravond bridge is dan een bezigheid die wat minder in 

de belangstelling staat. Je gaat toch niet binnen zitten op de 

zomeravond. Meestal wordt dan door diegenen  die dat 

beweren  gewoon thuis naar de televisie gekeken. Ook deze 

keer weer een leuk aantal die toch de weg hadden  weten te 

vinden  (langs de bloeiende 

Geranium vlak bij het hek) om met betaling van een klein 

bedrag eventueel bij het afsluiten van de avond  in 

aanmerking te komen voor een heerlijke fles wijn. Meestal 

voor paar vijf en natuurlijk voor het winnende paar die de fles 

altijd met een lachend gezicht  in ontvangst nemen. Voor de 

thuis blijvers geweldig jammer dan. Deze keer zes tafels. 

Vakkundige leiding. Weer 

soms moeilijke  spellen 

allemaal in de achterzaal van 

de tennisclub. Heel gezellig en  

de wijnglazen waren ook weer 

goed gevuld. Twee paren 

boden een slem uit en 

maakten het. Op naar de 

volgende avond. Duurt nog 



even want op hemelvaart geen zomeravond bridge. Tot dan. 

Cees 

  

 



 


