
 

Laatste zomeravond bridge  

De zomer zit er nog wel niet op. Er komen vast nog 

mooie, misschien wel heel mooie dagen. Zo is dat ook 

met bridgen. De ene avond 

schijnt de zon flauwtjes. Er 

zijn er ook met een strak 

blauwe lucht. Ook dagen dat 

het heel hard regent. De 

laatste zomeravond drive 

was weer geweldig. Zeven 

tafels gevuld met bridgers die, 

aan de gezichten te zien, er 

weer heel veel zin in hadden. 

En met leuke resultaten. Eén 

zes schoppen bod, wat bij ons 

door onze tegenstanders werd 

geboden en gemaakt. Eigenlijk 

niet kon. Maar ja, hoe kom je 

goed uit om het resultaat te 

verhinderen. Bij de aanvang 

even een kleine storing. De 

computer wilde niet. Wat gebeurt. Loopbriefjes 

uitgereikt, dus ouderwets invullen. Daar de technische 

commissie samen de eerste ronde mocht spelen, deden 

ze dat niet en zij maar zoeken en zoeken. Tot ineens 



“Hij doet het weer”. Zo kwam alles toch nog goed. Met 

een leuke uitslag. Dit allemaal in de 

vertrouwde omgeving die over 

veertien dagen weer wekelijks mag 

worden opgezocht. Dit allemaal nadat 

we de jaarlijkse vergadering hebben 

gehad. EN misschien een nieuw 

voorzitter. Ik heb wel gezien dat er heel 

serieuze gesprekken werden gevoerd.  

Of het is gelukt. Of hij blijft nog een 

jaartje. Het is hem op het lijf 

geschreven. 

We hadden natuurlijk weer de flessen 

met dat heerlijke vocht. De paren één 

en negen namen ze met 

glunderende gezichten in 

ontvangst. Het is over met de 

wijn. Er moet voor het echie 

worden gespeeld.  

Gaan we weer doen met wat ik 

zeker weet. “Zonnige en minder 

zonnige avonden”. Dat is bridge. 

Cees 

 


