
 

Bridgen, maar waar? 

Wat een mededelingen krijgen we steeds van de Bridgebond. 

Veel waarschuwingen. Geen bridge in clubverband. Toch 

worden nog veel kaarten geschud om de middagen en 

avonden te vullen. 

In clubverband niets te beleven. Uitgesteld voor onbepaalde 

tijd. Kan wel volgend jaar worden. We spreken dan over 2021. 

Nog geen vaccin en dus nog geen prik. Dus nog geen bridge in 

clubverband. Jammer, jammer. De winter nadert, dus  

binnenskamers wordt meer tijd doorgebracht en, ga mezelf 

maar na, de bridgetafel wordt redelijk veel bezocht. 

Soms is het zo dat het bridgekleed blijft liggen. Ja, bij bridge 

spelen worden de tafels altijd met een heel mooi kleed bedekt. 

Toch weer gauw nodig. Je schuift het kleed wat op wanneer de 

boterham of de maaltijd mag worden genuttigd. Met het 

boterhambeleg zie je dan ook de biddingboxen en de kaarten 

die opnieuw moeten worden geschud. Heerlijk toch om zo 

goed je tijd door te brengen met het bijzondere spel. Soms 

leuke biedingen en vergissingen. Gelukkig ook. Tevreden 

gezichten na afloop. Want het was weer een gezellig 

samenzijn. Uitslagen intypen. Kan tegenwoordig overal al op 

of in. Je telefoon. De iPad. (Nog niet in je zakdoek. Is voor 

andere doelen aanwezig). Bij juiste invulling worden de punten 

toegekend. Goed gezien. Vijf en twintig punten of meer. 

Gelukkig de manche geboden en gehaald. Zo niet, is de 

bestraffing groot. De achterstand die er dan is gedurende de 

avond is bijna niet meer goed te maken.   Bij thuisbridge is dit 



niet zo belangrijk. Alleen voor je gevoel en dat kan heel erg zijn. 

Leuk en aardig. Waar gaat het om.  We zijn gezellig bezig. En 

natuurlijk de taart de drank en de uitslag.  

Cees 


