
Zomerbridge. Dat woord heb ik kort geleden ergens gelezen. 
Ik weet niet wat hoe of wat het betekent. Zou best kunnen 
dat het in het verleden ook wel eens is gebruikt. Is het een 
nieuw systeem soms. Zou het iets met de zomer te maken 
hebben. Bij goed nadenken denk ik dat het dat is. Dat het nu 
kan. Het is namelijk wel zomer. Ik ga het wel onderzoeken. 
Het was wel zomer. Misschien is het zomerbridge gewoon 
een woord aan aanduiding voor bridge spelen in de zomer.  
Zou best eens kunnen. 

‘Zo maar bridge’ ken ik wel. Is de laatste tijd een paar keer 
toegepast, We worden vrijer. We durven meer. Daarom 
hebben we zomaar kunnen bridgen. Een maal buiten in de 
zomerzon met schaduw. De andere keer binnen. Een grote 
tafel en de anderhalve meter werd ruimschoots gehaald. Zo 
konden de gebruikelijke 24 spellen worden gespeeld. Met 
een app op de iPad weet je gelijk heb je het goed of slecht 
gedaan. Met af en toe wat lekkere hapjes is de ‘Zomaar 
bridge’ in de zomer best genoeglijk. Wanneer dan als 
afsluiting nog een slem wordt geboden en gemaakt kan de 
avond, dat was het onder hand geworden niet meer stuk. 

Ik open met een ruiten. Partner biedt met een sprong twee 
harten. Dus niet onbemiddeld en wat punten in de 
aanbieding. Daar ik ook niet onbemiddeld was werd het 
systeem van azen vragen uitgeprobeerd en dat klopte 
allemaal, Alsof we het pas nog hadden geboden. Zo kwamen 
we uit op zes harten en werd gemaakt. Wat is dan ‘Zomaar 
bridge’ in de zomer toch prachtig.  

Laten we hopen dat we onze Zomerbridge binnenkort weer 
in clubverband mogen spelen.  

Cees 


