
 

 

 

 

Goedemorgen 
Ja dat is het wanneer je dit intikt, met de iPad-
behorende-pen, en aan jezelf verstuurd.  

Je denkt terug aan de avond ervoor waarbij je, en terecht, op 
je vingers werd getikt. Dat de meeste bridgers zich verdiepen 
in, hoe ga ik spelen of hoe speel ik tegen, is begrijpelijk. Wordt 
er ook nog aan lichaamsherkenning gedaan. Ik deed dat zeer 
duidelijk door een beweging met mijn lichaam te maken 
omdat ik het niet eens was met de kaart waarmee mijn maat 
terugkwam. De tegenstander reageerde onmiddellijk met. “Zo 
werkt dat niet Cees”. 

Er werd  door de tegenpartij gespeeld. Hij zag, ik kwam 
met harten vrouw, omdat mijn maat ‘n zwakke twee harten 
had geboden. Aas op tafel. Neemt de vrouw en bij slag twee 
kwam mijn maat aan slag. Had harten heer moeten spelen 
(dacht ik) en terug met een kleintje. Cees kon dan een 
introever maken. Zo werkt dat, dacht je overduidelijk. Mijn 
maat kwam met iets heel anders en daar kwam de verbazing 
van het lichaam van. En liet je het dus duidelijk merken. 
Meneer had gelijk dat ik lichamelijk reageerde en is ook echt 
de waarheid. Bridge is een silence game ook wat de 
lichaamstaal betreft. Dus laten we proberen stoïcijns te 
blijven. Blik altijd in dezelfde stand. Zeer moeilijk bij 24 spellen. 
Zeker nog wanneer de gezelligheid of geplaatste opmerkingen 
even hoogtij vinden. Mooie speelavonden. En blijf vooral rustig 
en stoïcijns. Cees  
 


