
 

Zwaar weer 

De tweede avond van de competitie 

achter ons. Weer een volle zaal. Iedereen 

wilt het wel meemaken. De gezelligheid. 

Het LAWAAI en dan op het eind de 

uitslag. Altijd interessant. Soms heel 

aardig voor je om te horen. Mooie 

woorden van de voorzitter. Geen lekkere hap na de derde 

ronde, zoals bij de eerste speelavond. Nee, gewoon vol aan de 

bak. 

 

De regen klettert op het dak. Buiten is het 

“zwaar weer”. Met bakken vol komt het uit de 

lucht. Ook bij ons een beetje zwaar weer. De 

deskundige leiding had alles goed onder 

controle. De eerste straffen werden 

uitgedeeld. Geen lachende gezichten bij het 

veranderen in het KASTJE. Veranderd werd 

het wel. Mooi met een procent aftrek. De 

wedstijden zijn begonnen. Dus “HEEL GOED” 

opletten in de komende weken en maanden. 

 

Ook is het prettig voor de leiding wanneer u een avond niet 

aanwezig kunt zijn, dit te laten weten. KAN 

TOCH ZO MOOI BIJ ONS OP DE SITE. Is ook 

prettig bij het maken van de loopbriefjes. 

Wanneer er dan geen printer aanwezig is 



moet de pen weer ter hand worden genomen en is je naam 

ineens “INVALLER”.  

Toch met dit alles een heel gezellige maar weer wat 

lawaaierige avond. 

Een mooie hoogste score, ook 

deze keer weer in groep C. 

Twee weken achter elkaar. 

Daar wordt nog geen 

medaille voor uitgereikt.  

 

Cees 

  


